
 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 7 - 14 november 2025 

 

 
Kerkdiensten 

Zondag 9 november 9.30 uur pastor Ditte Mostert-Bok 
Collecten: 1. Kerk in Actie: Zuid-Afrika 2. Kerk  
 

Komende diensten 
Zondag 16 november 9.30 uur dr. Freek Bakker, Voorschoten  

Zondag 23 november 9.30 uur dhr. Jan Zonneveld, Gedachtenisdienst 
 
Bij de dienst van 9 november 

In deze dienst kijken we nog even terug op Dankdag. Van alles wat we hebben 
ontvangen, mogen we ook uitdelen. Dat kan heel praktisch, door een maaltijd voor 

iemand te verzorgen of een envelop met geld door de brievenbus te doen. Maar als u 
zegt: ‘dat lukt me niet’, dan is er iets, dat iedereen heeft, iets om uit te delen: je 

aandacht. Oprechte, liefdevolle aandacht. Want daar snakken veel mensen naar. 
Mensen willen gezien worden. In het Schriftgedeelte waar we in de dienst van zondag 
over nadenken, Psalm 139, gaat het ook over gezien worden. God ziet ons niet alleen, 

maar Hij kent ons door en door en Hij is er, wie en waar we ook zijn.  
Ditte Mostert-Bok 

 
Van de diaconie 

De inzameling van gaven 
De eerste collecte op zondag 9 november is voor 

het Werelddiaconaat in Zuid-Afrika van Kerk in 
Actie. Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben 

geen toekomstperspectief. Zij groeien op in 
gebroken gezinnen en gewelddadige wijken in een 
donkere omgeving. De helft van hen maakt de 

middelbare school niet af en 40% van de jongeren 
tussen 15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst is 

voor hen vaak een duister gat. Samen met 
christelijke partners helpt Kerk in Actie deze 
jongeren de cirkel van armoede en 

uitzichtloosheid te doorbreken en licht te brengen in hun bestaan. Ze krijgen 
huiswerkbegeleiding en jongeren worden gestimuleerd hun opleiding af te maken. Ook 

krijgen ze bijbelonderwijs en hulp bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, 
vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze nieuwe 

mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de collecteopbrengst krijgen onder 
meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding.  
Uw bijdrage aan de collecte ondersteunt dit waardevolle werk! 

 
De tweede collecte is bestemd voor onze kerk, de Lichtbron. 

Beide collectes van harte aanbevolen! 
 



 

 

Geef uw bijdrage in de mandjes bij het uitgaan van de kerk, of op de rekeningnummers 

van de diaconie: 
NL90 RABO 0368 1000 49 o.v.v. ‘Werelddiaconaat’, en voor de kerk op:  

NL85 RABO 0368 1024 67. 
Dank u wel voor uw bijdrage! 
 

 
 

 
Terugblik op Dankdag 
Op woensdag 5 november vierden we Dankdag voor gewas en arbeid. Met een groep 

van 22 gemeenteleden hadden we heerlijke maaltijd van zelf meegebrachte gerechten. 
Soep vooraf, lasagne, kofte, chili concarne, zuurkoolschotel, salades en stoofperen toe. 

En een lekker drankje erbij. Omlijst met gebed, bijbellezing en korte uitleg, sloten we 
rond 8 uur af met onze dankbetuigingen  
-op het fruit; de oogst van dit jaar- opgehangen in de zijzaal, onder het genot van een 

kopje koffie of thee met een bonbonnetje erbij.  
Het was een gezellige avond. 

 
Van uw voorganger 

Om over na te denken 
Op Dankdag, vanouds de dag dat we in de kerk onze dankbaarheid uitspreken voor de 
oogst, die het land opbracht, hebben we feestelijk met elkaar gegeten. En we hebben 

met elkaar nagedacht welke oogst wij zelf, in deze tijd, mogen binnenhalen. In ons 
geloofsleven: de vrucht van de Heilige Geest, maar ook in ons persoonlijk leven van 

alledag, wat heeft het leven ons gebracht en voor de wat kortere termijn: wat bracht 
dit jaar ons, waar zijn we allemaal dankbaar voor? Goed om daar eens over na te 
denken. En als je daar goed over na denkt, is het eigenlijk elke dag Dankdag. Daar 

past dit lied mooi bij: 
 

De zon komt op, maakt de morgen wakker, mijn dag begint met een lied voor U. Heer, 
wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, laat mij nog zingen als de avond valt. 
Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. Met meer passie dan 

ooit, O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 
Heer vol geduld toont U ons Uw liefde. Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. Van al 

Uw goedheid wil ik blijven zingen, Tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. Met meer passie dan 
ooit, O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. 

En op die dag, als mijn kracht vermindert, Mijn adem stokt en mijn einde komt, Zal 
toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen, Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 

Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige Naam. Met meer passie dan 
ooit, O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige Naam. (DMB) 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

 

 
Taakgroep eredienst 

Vorig zijn er namens de gemeente De Lichtbron in het 
kader van Dankdag boeketten naar de scholen in 
Wateringen en Kwintsheul gebracht. Dit jaar heeft de 

taalgroep Eredienst gekozen om de huisartsenpost in 
beide dorpen in het zonnetje te zetten. Alle 

medewerkers zijn, op haar of zijn plaats, een schakel 
in de gezondheidszorg. Namens u ontvingen zij een 
boeket bloemen met de volgende tekst. 

Ieder jaar staat de eerste woensdag van November in 
het teken van dankbaarheid voor gewas en arbeid. Als 

teken van onze dankbaarheid voor de aandacht die er 
in de huisartsenpost door alle medewerkers aan 
medemensen wordt verleend ontvangt u dit boeket. 

We zijn ons bewust hoe belangrijk eerstelijnszorg is 
voor de bewoners van ons dorp. Met uw luisteren, 

handelen, geduld en respect geeft u een positieve 
lading mee aan iedereen met wie u in contact komt. 

Was ondertekend: Protestantse Gemeente De 
Lichtbron. De ontvangers waren erg verrast door dit gebaar. 
                                                Harmke Verkerk 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

De Lichtbron, algemene informatie Protestantse gemeente 
Voorganger/pastor: Ditte Mostert-Bok, pastor@protestantsekerk-delichtbron.nl, 

telefoon 06 19960369. 
Scriba: Geert Schippers en Bert Bosker, scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl 
Website: www.protestantsekerk-delichtbron.nl 

Uw kopij a.u.b. in Word inleveren op donderdag vóór 12.00 uur via 
nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com. 
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